ONS EERSTE OPTREDEN!

Daar gingen we dan. Op =zaterdag 17 januari
mochten alle dansers meedoen aan de demodag in
de Kruitmolen. Ongeveer 90 dansers van Bliss
kwamen die dag hun dans laten zien. Sommigen met
een gezonde dosis spanning en anderen met zoveel
zenuwen dat ze iedere 10 minuten naar de wc
moesten. Of was dat toch dat heersende
buikgriepje? Na het omkleden, optutten en keten in
de kleedkamer gingen we naar de grote zaal waar
het allemaal zou gaan gebeuren. En zoals jullie
allemaal wel hebben gezien, dansten de dansers de
sterren van de hemel. Wat een plezier en geluk
straalde er van jullie kinderen af. Maar ook bij de
groep volwassenen van dinsdagavond schoot de
adrenaline door het lijf. Wat hebben we genoten! Het
was leuk om jullie, de ouders van de sterren,
achteraf te mogen spreken. Want jullie waren
allemaal zo trots op jullie kinderen. En terecht!

Groep 6-8 danste een dans over
op reis gaan naar de Noordpool.
En als je op reis gaat, heb je
natuurlijk een goeie tas nodig!
En goede tassen verkoopt Albert

Slinger in  Middelburg én
Vlissingen. En omdat ik daar van
mijn 14e tot mijn 23e heb
gewerkt, mochten we 25 mooie
rugzakken lenen voor onze dans!

Bedankt Albert!
\bert
linger
Lederwaren

Vlissingen Middelburg



EINDVOORSTELLING
SEIZOEN 2025-2026

Zoals velen van jullie wel weten, zou ik heel graag
met Bliss een voorstelling neerzetten in de
schouwburg in Middelburg. Maar dat leek me
VOoor zo ‘n eerste seizoen nog een beetje te hoog
gegrepen. Daarom dus dit seizoen iets kleiner
maar zeker niet minder leuk!

In de lessen zijn we nu begonnen aan onze
volgende dans. En staat er voor iedere groep nog
een op de planning. Want op zaterdag 20 juni is
de eindvoorstelling in Sportcomplex de Sprong in
Middelburg.
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De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Licht, geluid, coulissen (die wil ik per se),
EHBO’ers, kaartverkoop, vrijwilligers en nog zoveel meer. Alles om er 20 juni een

fantastische en onvergetelijke dag van te maken.

Met alle groepen dansen we een verhaal: “De vakantie komt er weer bijna aan en we moeten
écht op vakantie na al die drukte. Het is natuurlijk geweldig om iets van de wereld te kunnen
zien. En daarom gaan we op wereldreis. Eerst naar de Noordpool. Maar daar is het wel erg
koud. Hup, met de boot naar een warm land. Maar helaas, de boot strandt op een eiland. We
vinden mysterieuze flessenpost en we komen erachter dat er op het eiland van alles aan de
hand is. We moeten daar zo snel mogelijk weg. Of is het misschien toch wel leuk om er te
blijven?!” Als je dit leest, kun je toch haast niet meer wachten tot het eindelijk zover is?!




