
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de groep
op dinsdag waar iedere week  zo ‘n 20 (soms best
onzekere) volwassenen komen dansen. Wat leuk en
stoer dat zij ook hun dans-avontuur starten of weer
oppakken. Allemaal zo verschillend. Maar allemaal
onderdeel van één grote gezellige groep. Een beetje
zoals de wereld zou moeten zijn, toch? 

“Dansen is geen teamsport”

..zei iemand lang geleden eens tegen mij. Diegene had misschien wel een soort van gelijk. Want inderdaad,
het is geen voetbal, basketbal, waterpolo of iets dergelijks. Maar toch zat die opmerking me niet lekker.
Want ik voelde me wél onderdeel van een team. Als dansgroep heb je elkaar nu eenmaal nodig. Je moet
elkaars krachten kennen, elkaar iets gunnen. Je moet samen kunnen werken. Want alleen dan zal het
lukken om als groep een dans te doen. Je moet rekening houden met elkaar. Bijvoorbeeld wanneer je naar
een nieuwe opstelling loopt. Want je kunt nu eenmaal niet door een ander heen. Je moet om elkaar heen.
Daarvoor is oogcontact nodig. En ook een glimlach (maar die verschijnt vaak vanzelf). Dus is dansen dan
niet toch een teamsport? Volgens mij wel. Je kunt alleen niet winnen of verliezen. Het mooie is, er is
eigenlijk alleen maar winst. De winst zit namelijk in plezier hebben, nieuwe vrienden en vriendinnen
maken, onderdeel zijn van een groep en nog zoveel meer. En dat is precies wat ik de afgelopen weken heb
gezien. Nieuwe kinderen werden vol enthousiasme en liefde opgenomen in de groepen. Natuurlijk hebben
we heel veel gedanst. Maar iedere week worden we ook een beetje meer een team. Door te dansen en
zeker ook door spelletjes, gezellige praatjes en een hoop grapjes tussendoor. 

nieuwsbrief #2

En tsja... dan is er ook wel eens iemand geweest die heeft gezegd dan dansen überhaupt helemaal geen
sport is. Maar laat ik daar maar niet te veel over uitweiden. Want wij dansen gewoon lekker verder. Op het
ritme van geluk! 

Theaterdemo en demodagen

Vorig seizoen  deden we mee aan een demodag in de Kruitmolen. Groep 6-8
liet hier hun voetbaldans zien. En omdat de jury deze dans origineel en leuk
vond, mag deze groep hun optreden nog eens doen maar dan in de
Schouwburg in Middelburg. 

We doen dit seizoen met onze groepen natuurlijk ook mee aan de demo’s. Dus
zet 17 januari alvast maar in de agenda. Want dan is ons eerste optreden! 

Opgelet!

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen danslessen. Bij
uitzonderingen, bijvoorbeeld vlak voor een optreden,
worden jullie via de groepsapp op de hoogte gebracht. 
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Theaterdemo groep 6-8
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eerste les 12+ 

herfstvakantie 

sintviering groep 1-2 en 3

demo in de kruitmolen

eindvoorstelling Bliss
Dansgroep 12+

Vanaf oktober start op
donderdagavond een 12+ groep.
De groep is nog niet zo groot. Dus
als je nog dansers kent die
zouden willen aansluiten, stuur
de info dan door!

Sinterklaas?!

Het lijkt nog ver weg maar Sinterklaas heeft al laten weten
dat hij weer bij ons langs komt op woensdagmiddag 26
november tussen 16:30u en 17:30u. Alle kinderen uit
groep 1 t/m 3 zijn natuurlijk uitgenodigd. Wat gaan die
gekke pieten nu weer uitspoken? 
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EEN KEER PROBEREN?EEN KEER PROBEREN?
Neem contact op om een
proefles in te plannen. Of kom
gewoon een keer langs!  

@dansschool_bliss

info@dansschoolbliss.com

0623118890

dansschool

lissWil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Of heb je geen nieuwsbrief ontvangen en
wil je dat juist wel? Laat het dan weten via info@dansschoolbliss.com


